
 

 

          Maarn: 12 december 2011 

 

Beste vrienden van Maladah Gambia, 

Wij zijn weer thuis gekomen na een verblijf van 3 weken in Gambia. Bij terugkomst in Nederland was 

het wel even wennen gezien het temperatuursverschil van ruim 30 graden. Door de feestdagen in 

Gambia, waarbij het dagelijkse leven vrijwel stil komt te liggen, hebben wij de planning regelmatig 

moeten wijzigen. Gelukkig is het ons gelukt om alle geplande „actiepunten‟ af te handelen. 

 

Fajikunda 

Helaas konden in september bij de start van het nieuwe schooljaar niet alle leerlingen geplaatst 

worden in de St. Charles school. Met deze school hadden we de afspraak gemaakt dat ze de 

leerlingen van de voorheen “Maladah School” allen zouden opnemen. Helaas was de capaciteit 

onvoldoende. Er zijn 22 leerlingen direct geplaatst en de andere zullen in de loop van de jaren volgen. 

Er zijn 8 leerlingen in andere scholen geplaatst. Ondanks de conflicten over de schoolfee blijven er 

voorlopig nog circa 60 leerlingen op school in Fajikunda.  

 

Kunkujang 

In Kunkujang werden we blij verrast doordat alle 

leerlingen al in het nieuwe schooluniform liepen.  

Dat was een fleurig gezicht en ook de leerkrachten 

waren gekleed in hun nieuwe outfit.  

 

Er zijn veel leerlingen bijgekomen. De normale groei 

van de Kindergarten, maar ook doordat er leerlingen 

van de driejarige Nurseryschool uit Kubuneh en 

Kunkujang bijkwamen. Zij konden gemakkelijk 

geplaatst worden en in totaal zijn er nu 313 leerlingen 

op school. 

 

Het „Volwassenonderwijs‟ is in november weer van start gegaan. Deze vorm van onderwijs loopt tot 

april, omdat dan de vrouwen weer alle tijd moeten besteden aan de landbouw. 

 

Van onze school zijn er 2 leerkrachten gestart met het fulltime 

jaaropleiding op het Gambia College in Brikama. Ter 

vervanging hebben wij dit schooljaar 3 stagiaires van het 

Gambia College gekregen. Zij hebben hun eerste fulltime 

studiejaar achter de rug en moeten nog 2 stagejaren ervaring 

opdoen. Daarna zijn ze klaar om les te geven aan leerlingen 

van de basisschool. Door de goede contacten met het College 

hebben we in plaats van 2 stagiaires 3 gekregen zodat bij 

eventuele calamiteiten als zieke collega‟s er voldoende 

vervanging op school aanwezig zal zijn. 

 



Alle klassen zijn nu voorzien van de nodige schoolboeken en er hoeft niet 

meer met stencils gewerkt te worden. Leerkrachten en leerlingen zijn er 

blij mee en er erg trots op om hun „eigen‟ boek te gebruiken.  

 

Afgelopen seizoen is men al met een schooltuintje gestart en is er durum-

tarwe (couscous) aangeplant. Deze „ couscous‟ - tarwe is één van de 

weinige gewassen die voor de regentijd aangeplant 

kunnen worden. In december is de oogsttijd voor dit 

gewas. Er wordt na bewerking pap voor de leerlingen 

van gekookt. Na de oogst worden er direct nieuwe 

soorten aangeplant zoals bananen, zoete aardappels, 

kasawa en enkele groentesoorten. Met een beetje geluk 

kan men dan tot aan de regentijd twee keer oogsten. 

Het bewerken en het onderhoud wordt door leerlingen 

en leerkrachten gedaan. 

 

 

 

 

Gambia College 

We hebben een bezoek gebracht aan het Gambia College ( de Pabo van Gambia) in Brikama. De reis 

verliep nogal problematisch en we moesten met de „local tax‟ verder reizen om op tijd te zijn. Dit zijn 

kleine busjes waar ongeveer 14 à 15 man in gestouwd worden. Dit is niet prettig bij een temperatuur 

van 35 graden. 

 

Op het Gambia College werden wij hartelijk ontvangen door de 

directrice, mevrouw Isatou Ndow. 

Mevrouw Ndow is enorm blij met de acties van de Stichting 

Maladah Gambia. De actie van de schoolborden loopt uitstekend 

en hebben nu circa 50 borden verscheept. Naast de „hoog-laag‟ 

borden en computers gaan er ook bureaus en ander meubilair 

naar toe. Dit is voor hen van onschatbare waarde.  

Momenteel zijn er twee containers met deze goederen per schip 

onderweg. De eerste kan ieder moment aankomen en het tweede 

schip wordt in december verwacht. 

In januari gaat er een Nederlandse afvaardiging naar Gambia om 

de borden te plaatsen. In Gambia hebben wij nu een team 

samengesteld die hier aan meewerken, zodat zij in de toekomst 

deze werkzaamheden zelfstandig kunnen uitvoeren. 

Wij verwachten dat dit een enorm succes zal worden en zijn 

dankbaar voor alle hulp en medewerking die wij bij dit project ontvangen. 

 

Tot slot wil ik u allen namens Stichting Maladah Gambia prettige kerstdagen en een gezond en 

gelukkig Nieuwjaar toe wensen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Henk Alberts, voorzitter.  


